






Moshe 20 dagen later op 25 Adar! 
 
In de maand Adar valt ook 
Poeriem. Dit wordt in een schrik-
keljaar gevierd in de maand Adar 
II. Als verklaring hiervoor wordt 
gegeven dat deze maand het dichtst 

te gen de maand Niesan aanligt, 
de maand van de bevrijding uit 
Egypte. En het is een mooie ge-
dachte om de ene redding, die 
van Poeriem te koppelen aan de
volgende, de bevrijding die we 
vieren met Pesach. 

Ik wens u allen een late, þ jne
en kosjere Pesach toe. 
























